Wat is: ‘verloren gaan’?

Het begrip ‘verloren gaan’ of ‘omkomen’, Grieks: apollumi.

Vindplaatsen in de Griekse Schrift (zoals vertaald in NBG '51):
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Herodes zal alles in het werk stellen om het kind om te brengen

want het is beter voor u, dat één uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in
de hel (gehenna) geworpen worde..

want het is beter voor u, dat één uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam
ter helle (gehenna) vare...

en zij kwamen en maakten Hem wakker en zeiden: Here, help ons, wij vergaan!
..anders barsten de zakken en de wijn loopt weg en de zakken gaan verloren..
..begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israéls..

..bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel (gehenna)..
Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil..
voorwaar, |k zeg u, zijn loon zal hem geenszins ontgaan..

Farizeeén gingen heen en spanden tegen Hem samen ten einde Hem om te brengen
Hij ... zeide: Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israéls
Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die
zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden..

bestaat bij uw Vader, ..., de wil niet, dat één dezer kleinen verloren gaat.

Zij zeiden tot Hem: Een kwade dood zal hij die kwaden doen sterven en de wijngaard
en hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars

..want allen, die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen...

..dat zij om Barabbas zouden vragen, maar Jezus zouden laten ter dood brengen
hebt Gij met ons te maken, Jezus van Nazaret? Zijt Gij gekomen om ons te verdelgen?
anders zal de wijn de zakken doen barsten en de wijn gaat verloren met de zakken
Farizeeén...pleegden...met de Herodianen overleg...ten einde Hem om te brengen
Meester, trekt Gij er U niets van aan, dat wij vergaan?

die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven
verliezen zal om Mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het behouden

in het water gedreven om hem een ongeluk te doen krijgen

Ik zeg u, dat hem zijn loon voorzeker niet zal ontgaan.

en zochten, hoe zij Hem zouden kunnen ombrengen

Hij zal komen en de pachters ombrengen en de wijngaard aan anderen geven

Zijt Gij gekomen om ons te verdelgen?

de wijn...de zakken scheuren en weglopen en de zakken gaan verloren

een leven te redden of verloren te doen gaan

toen kwamen zij en maakten Hem wakker en zeiden: Meester, Meester, wij vergaan
Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die
zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden

baat het een mens, als hij .. wereld wint, maar zichzelf verliest of zelf schade lijdt?
Zacharias, die omgebracht is tussen het altaar en het tempelhuis

Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen.
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Neen, zeg |k u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen

want het gaat niet aan, dat een profeet buiten Jeruzalem omkomt

Wie van u, die honderd schapen heeft en er één van verliest

.. in de wildernis achter en gaat het verlorene zoeken, totdat hij het vindt?

verblijdt u met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was

of welke vrouw, die tien schellingen heeft, en er één verliest

verblijdt u met mij, want ik heb de schelling gevonden, die ik verloren had..

..van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hier om van de honger

mijn zoon...hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen feest te vieren..

uw broeder hier was dood en is levend geworden, hij was verloren en is gevonden
Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde

Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen
trachten te behouden, die zal het verliezen, maar ieder, die het verliezen zal, die zal
de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden

de voornaamsten van het volk, zochten gelegenheid Hem om te brengen

Hij zal komen en die pachters ombrengen en de wijngaard aan anderen geven

Doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan

opdat een ieder, die gelooft, niet verloren ga, maar in Hem eeuwig leven hebbe.
..opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe
verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga

..niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven
dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren late gaan

De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen

en lk geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid
uw belang is, dat één mens sterft voor het volk en niet het gehele volk verloren gaat
Wie zijn leven liefheeft, maakt dat het verloren gaat

en Ik heb over hen gewaakt en niemand uit hen is verloren gegaan

Wie Gij Mij gegeven hebt, uit hen heb Ik niemand laten verloren gaan

..maar ook deze is omgekomen en zijn gehele aanhang is uiteengeslagen

allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan

breng niet door uw eten hem ten verderve, voor wie Christus gestorven is

het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid

verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, het verstand der verstandigen zal Ik verdoen
gaat er..iemand, die zwak is, ten gevolge van uw kennis verloren, een broeder...
sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de slangen

sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel

Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren

een geur van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, die verloren gaan
indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan
vervolgd, doch niet verlaten; ter aarde geworpen, doch niet verloren

voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aangenomen..
die zullen vergaan, maar Gij blijft; en zij zullen alle als een kleed verslijten

en zijn bloem valt af en de schoonheid van haar uiterlijk verdwijnt

eén is wetgever en rechter, Hij, die de macht heeft om te behouden en te verderven
de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur...



2 Petr. 3:6 waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water

2 Petr. 3:9 daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen
2Joh. :8 Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben
Judas 5 maar een andermaal hen, die niet tot geloof gekomen waren, verdelgd heeft

Judas :11 en door het verzet van een Korach ten onder gegaan

Het woord apollumi is een samenstelling van drie bekende Griekse begrippen apo-holon-luo (vanaf-
geheel-lossen): het betekent geheel verliezen van(-af).

Het woord ‘verloren gaan’ of ‘omkomen’ heeft altijd met een relatie te maken: wie is iets (of iemand)
kwijt? Wat is er precies verloren geraakt?

In drie belangrijke teksten die dit uitdrukken, gaat het om verloren zijn. Het schaap, de schelling en
de zoon waren verloren (Lucas 15). Ze werden alle drie weer gevonden!

Dat is in de Bijbel altijd zo; het verlorene wordt gevonden!

De uitdrukking: ‘voor eeuwig verloren gaan’ komt niet voor.

De verloren schapen van het huis van Israél; zij waren van de Herder afgedwaald, en daarom kwam
Hij om te zoeken en te redden wat verloren was (Lucas 19:10; Matthelis 15:24). Daardoor is duidelijk,
dat het verlorene niet buiten de reddingskracht van de Heer viel!

De vader (Lucas 15) verloor zijn zoon, die van hem afdwaalde; maar de zoon keerde terug en was dus
niet langer verloren. Het werd feest!

De wijn loopt uit de opengebarsten zakken en gaat verloren (Matt.9:17; Marc.2:22; Luc.5:37) in
relatie tot de eigenaar, ze kan niet meer gedronken worden; verloren in relatie tot gebruik.
Een oog of rechterhand (Matt.5) kan ‘verloren gaan’ in relatie tot (bruikbaarheid voor) de eigenaar.

Soms heeft het de betekenis van ‘omkomen’ in de zin van doodgaan; de kinderen die door de
soldaten van Herodes omgebracht worden (Matt.2); de beraming om de Heer om te brengen (Matt.
12:14, 27:20; Marc.3:6; 11:18; Luc.19:47); de mensen uit de tijd van Noach en Lot (Luc.17:27,29).

De methode waardoor iemand verloren gaat (omkomt), is verschillend:

Door het zwaard (Matt.26:52); door kruisiging (Matt.27:20); door verdrinking (Marc.4:38); door
afdwaling (Luc.15:4,24); door te vergeten (Joh.6:12,27); door voedsel (Rom.14:15); door onze kennis
(1 Cor.8:11).

Het niet in de bediening (zijn ge)komen - verloren schapen van het huis van Israél; dit wordt niet bij
het lichaam van Christus gezegd, alleen theoretisch wordt dat door Paulus even in 1 Corintiérs 15:18
als mogelijkheid aangegeven, als er geen opstanding van doden zou zijn; maar Christus is opgewekt!

Het kan wijzen op het verliezen van genieting voor de ziel in het aardse koninkrijk (Matt.10:28,39;
16:25; Marc.8:35; Luc.9:24,25; 13:3,5; 17:33; Joh.10:28; 12:25; 2 Johannes :8).

Het wordt gebruikt om het vergaan in en van de huidige oude schepping (Luc.21:18; Joh.6:12,27;
Hebr.1:11; Jac.1:11; 1 Petr.1:7) en van de toenmalige wereld (2 Petr.3:6) aan te duiden.



De zonen van Israél die niet in het land Kanadn aankwamen (1 Cor.10:9,10), kwam om in de woestijn.

Een broeder in het lichaam van Christus kan wat betreft de gemeenschap en functioneren in het
lichaam van Christus op aarde (véér het sterven of de bazuin) verloren gaan (Rom.14:15; 1 Cor.8:11);
dit heeft (let op het tekstverband!!) niets te maken met de bazuin missen!

Ongelovigen gaan verloren; dat wil zeggen: geen leven en geen bediening in de komende eonen.
Dit geldt Israél (0.a. Matt.5:29,30; 10:6,28,39,42; 16:25; 21:41; 22:7; Johannes 3:15,16; 2 Petr.3:9)
in de aanloop naar het aardse koninkrijk van de hemelen toen en in de (nabije) toekomst.

Dit geldt ook in deze tijd, waarin het lichaam van Christus geroepen wordt (1 Cor.1:18; 2 Cor.2:15;
4:3; 2 Tess.2:10).

Algemeen principe: allen die zonder wet gezondigd hebben, zullen zonder wet verloren gaan; dat

geldt voor dit leven op aarde, maar ook voor de toekomst. Paulus schrijft dit met het oog op het
eindgericht bij de grote witte troon (Rom.2:12).



