
4	juli	2016	
‘Wanneer	zal	dat	eenheidsgebouw	komen?’	
	
Dat	is	niet	bekend.	Men	wacht	(achter	de		
schermen)	tot	de	omstandigheden	gunstig	zijn.	
Wanneer	een	gebouw	waarin	de	drie	religies		
gecombineerd	samenkomen	opgezet	is,	zal	de	
paus	naar	Jeruzalem	komen.	Hij	zal	dan	een		
verklaring	afgeven.	
	
‘Hoe	ziet	dat	er	dan	uit?’	
	
Op	het	juiste	moment,	wanneer	de	tijd	rijp	is,	
zal	de	paus	de	sector	van	Jeruzalem	bezoeken	
waar	de	drie	reiligies	gecombineerd	zijn.	Dan		
zal	hij	het	gebedscentrum	bezoeken	en	ver-	
klaren,	dat	de	drie	religies	(christendom,	joden-	
dom	en	islam)	één	zijn.	
	
‘Dat	zal	gevolgen	hebben.’	
	
Men	verwacht,	dat	het	de	onrust	zal	doen	af-	
nemen.	Ook	is	daardoor	de	invloed	van	de		
orthodoxe	Joden	permanent	teruggedrongen.		
Zodat	de	ene	wereldreligie	definitief	inge-	
voerd	wordt.	Dit	staat	ook	beschreven	in	het		
boek	Openbaring	(13:4,	8,	12-15).	Want	niet	
alleen	de	wereldreligie	zal	afgekondigd	wor-	
den.	Iedereen	zal	verplicht	het	beest	en	het		
beeld	van	het	beest	moeten	aanbidden.	
	
5	juli	2016	
‘Er	staat	nog	wat	te	gebeuren.’	
	
Eerst	moet	de	weerhouder	weggenomen.	Dat	
zal	vóór	de	70e	jaarweek	van	Daniël	9:24-27	
zijn.	Pas	daarna	zal	de	ene	wereldreligie	echt		
doorgezet	kunnen	worden.	God	zelf	zal	een	
geest	van	dwaling	sturen,	opdat	zij	de	leugen		
geloven.	
	
‘Die	geest	komt	pas	als	de	weerhouder	weg	is?’	
	
Wanneer	we	inzoomen	op	2	Thessalonicenzen		
wel,	ja.	Die	brief	lijkt	moeilijk	en	ingewikkeld,		
maar	bij	goed	lezen	wordt	het	duidelijk.		
Allereerst	is	voor	mensen	vaak	niet	duidelijk,	



hoe	zij	hoofdstuk	1	en	vervolgens	hoofdstuk	2	
van	die	brief	moeten	lezen.	
	
‘Het	is	wel	lastig	ja,	vind	ik.’	
	
In	het	eerste	hoofdstuk	van	2	Thessalonicenzen		
komt	een	lange	zin.	Die	heeft	vertalers	al	heel		
wat	hoofdbreken	gekost.	Daarom	komen	sommi-	
ge	vertalingen	er	niet	uit.	Dat	belemmert	weer		
het	zicht	van	lezers.	We	kijken	komende	dagen		
wat	dieper	in	de	tekst.	
	
6	juli	2016	
‘Mooi	dat	we	2	Thessalonicenzen	bekijken.’	
	
Het	vraagt	een	aanloop	uit	1	Thessalonicenzen.	
In	die	eerste	brief	was	de	apostel	blij	met	wat	
hij	hoorde	over	hun	geloof	en	liefde.	Waar	nog		
iets	ontbrak,	was	de	verwachting.	Dat	werd	door	
een	onthulling	in	1	Thessalonicenzen	4:15-18		
opgevuld.	De	bazuin	van	God.		
	
‘Daar	draait	de	eerste	brief	om?’	
	
In	feite	wel.	In	het	hoofdstuk	daarna	verwijst	
de	apostel	naar	het	onderricht	wat	hij	hun	ge-	
geven	had.	Dat	kon	niet	anders	dan	uit	Tenach	
zijn.	De	profeten	spreken	van	de	komst	van	de	
dag	van	IEUE	(de	dag	van	de	Heer).	Dat	zal	zijn	
met	heftige	gerichten.	
	
‘Zij	hadden	daar	vragen	over?’	
	
De	apostel	maakt	duidelijk,	dat	juist	over	het		
komen	van	die	dag	hij	hun	had	ingelicht.	Zij		
wisten	heel	goed	dat	gerichten	ineens	zou-	
den	plaatsvinden:	als	een	dief	in	de	nacht.	
Zo	zou	duidelijk	zijn,	dat	de	dag	van	IEUE	erg	
dichtbij	was	(zie	1	Thessalonicenzen	5:1-8).	
	
7	juli	2016	
‘De	totale	ineenstorting?’	
	
Het	Griekse	woord	wijst	in	die	richting,	ja.	
Een	algehele	ruïnering	van	het	bestaande.	
Dat	zal	heel	plotseling	gebeuren.	Te	denk-	
en	valt	aan	de	stopzetting	van	het	gedurige	



(ritueel,	offerdienst	of	iets	dergelijks).	De		
profeet	Daniël	spreekt	van	een	verwoesten-	
de	gruwel,	waar	de	Heer	Jezus	ook	op	wijst	
in	Mattheüs	24:15.	
	
‘Dat	is	toch	de	aanbidding	van	het	beest?’	
	
In	Jeruzalem	zal	het	gaan	om	het	beeld	van		
beest,	net	als	in	de	rest	van	de	wereld.	De	
wetteloze	(dat	is	niet	de	paus)	zal	zich	dan		
in	de	tempel	van	God	(dat	gebouw	waarin		
de	drie	religies	bidden	en	samenkomen)		
zetten	en	zich	als	god	laten	aanbidden.	
	
‘Dat	gebeurt	op	de	helft	van	de	jaarweek.’	
	
Vanaf	dat	moment	zal	dat	gebeuren	en	zal	
1260	dagen	duren.	Ieder	die	hem	niet	aan-	
bidt	zal	gedood	worden	(Openbaring	13:15).	
Het	lichaam	van	Christus	gaat	dat	niet	mee-	
maken.	De	bazuin	van	God	zal	eerder	klin-	
ken,	voordat	dit	alles	gebeurt	op	aarde.	
	
8	juli	2016	
‘Het	is	nogal	wat,	enerverende	tijden.’	
	
Dat	is	nu	al,	met	alle	onrust	en	aanslagen	in	
de	wereld.	Het	gaat	nog	veel	erger	worden.	
De	Thessalonicenzen	waren	door	Paulus	op	
hoogte	van	wat	gaat	gebeuren.	Ook	Daniël		
was	onderdeel	van	zijn	spreekbeurten	daar.	
Het	allerbelangrijkste	van	1	Thessalonicen-	
zen:	de	onthulling	van	de	bazuin	van	God.	
	
‘Zij	wisten	meer.’	
	
Dat	de	komst	van	de	dag	van	IEUE	ineens		
zou	zijn.	Met	daarin	de	totale	ineenstorting.	
In	de	tweede	brief	gaat	hij	in	op	vragen	die		
toch	waren	ontstaan.	Zij	waren	kennelijk	in	
de	war	gebracht	door	berichten	van	sommi-	
gen.	Dat	het	anders	zou	lopen,	dat	zij	wel		
door	de	(grote)	verdrukking	zouden	gaan.	
	
‘Zij	wisten	toch	van	eerdere	redding?’	
	
Paulus	had	hen	al	gezegd,	dat	zij	gered	zou-	



de	worden	door	Jezus,	de	Zoon	van	God,		
uit	het	komen	van	de	verontwaardiging	(van	
God),	1	Thessalonicenzen	1:10.	
En	dat	zij	niet	gesteld	waren	tot	verontwaar-	
diging,	maar	tot	redding,	1	Thessalonicenzen	
5:9,10.	De	bazuin	van	God,	dát	is	redding!	
	
9	juli	2016	
‘Geweldig	he,	dat	wij	zo’n	toekomst	hebben.’	
	
We	spreken	regelmatig	over	deze	dingen,	om-	
dat	het	bemoedigt	en	verheldert.	Paulus	had		
de	Thessalonicenzen	van	onder	meer	Daniël	op	
de	hoogte	gebracht.	Daarom	was	het	voor	hem	
verbazend,	dat	de	Thessalonicenzen	verontrust		
waren	over	de	toekomst.	
	
‘Er	waren	veel	vragen?’	
	
Zeker,	en	dat	leidde	tot	schrijven	van	wel	twee	
brieven.	Met	uitvoerige	verklaring	hoe	het	zit.	
Zij	zouden	zeker	niet	door	de	grote	verdrukking	
gaan	(2e	helft	70e	jaarweek	van	Daniël	9:24-27).	
Geheel	in	tegenstelling	van	wat	toen	(en	nu	nog)	
beweerd	werd	over	die	laatste	jaarweek.	
	
‘Veel	christenen	denken	dat	ze	erdoor	moeten.’	
	
Dat	wordt	onder	meer	gedacht	naar	aanleiding	
een	stukje	uit	2	Thessalonicenzen	1.	Daar	is		
de	tekst	vanuit	een	bepaalde	gedachte	weer-	
gegeven.	Het	is	een	wat	langere	zin.	In	de	ncv	
(zie	ncv.ebenhaezer.nl)	wordt	de	tekst	zo	ge-	
lezen:	
	
zo	dat	wij	zelf	in	jullie	roemen	in	de	uitgeroepen	
gemeenten	van	God	over	jullie	volharding	en	ge-	
loof	in	al	jullie	vervolgingen	en	verdrukkingen,	die	
jullie	verdragen										2	Thessalonicenzen	1:4	
	
Zij	stonden	onder	grote	druk,	het	woord	van	
God	was	van	hen	uitgegaan	in	een	groot	gebied.	
Dat	leidde	tot	reacties	van	de	tegenwerkende		
machten	en	krachten.	Vandaar	de	vervolgingen	
en	verdrukkingen!	
	



10	juli	2016	
‘Het	vervolg	na	1:4	is	moeilijk,	vind	ik.’	

Dat	is	zo.	1:5-9	is	een	lange	tussenzin,	en	in	vers	
7		gaat	het	om	de	onthulling	van	Jezus	Christus.	
Daar	waar	het	boek	Openbaring	over	spreekt.		
Vers	7	geeft	aan,	dat	het	Gods	rechtvaardigheid		
is,	dat	Hij	verdrukking	vergeldt	aan	degenen	die		
de	ware	gelovigen	verdrukt	hebben.	Maar	ook		
degenen	die	dat	in	de	toekomst	nog	zullen	doen.	
	
‘Het	is	een	lastig	gedeelte	om	te	lezen.’	
	
In	vers	6,7	staat:	
	
wanneer	het	namelijk	rechtvaardig	is	bij	God	om	
verdrukking	te	vergelden	aan	wie	jullie	verdruk-	
ken	(en	aan	jullie,	die	verdrukt	worden	verlichting	
met	ons)		
	
Paulus	zegt	iets	over	het	komende	gericht,	ofwel		
wat	hij	in	de	eerste	brief	(1:10	en	5:9,10)	de	ver-	
ontwaardiging	noemt.	En	dat	zal	zijn	(vers	7,8):	
	
in	de	onthulling	van	de	Heer	Jezus	van	de	hemel		
met	boodschappers	van	Zijn	kracht,	wraak	oefe-	
nend	over	hen	die	God	niet	waarnemen	en	over	
hen	die	het	evangelie	van	onze	Heer	Jezus	Christus	
niet	gehoorzaam	zijn	
	
‘Dit	gaat	over	Openbaring?’	
	
De	beschrijving	is	helemaal	wat	gebeurt	bij	de	
onthulling	van	Hem.	Een	totaal	andere	gebeur-	
tenis	dan	wat	Paulus	beschrijft	in	1	Thessaloni-	
cenzen	4:15-18.	Die	twee	gedeelten	naast		
elkaar	gelezen,	laten	grote	verschillen	zien.	
Het	gaat	dan	ook	om	twee	totaal	verschillende	
gebeurtenissen!	
	
11	juli	2016:	
‘Er	wordt	me	wat	meer	duidelijk.	Fijn.’	
	
Het	ene	(1	Thessalonicenzen	4)	is	de	bazuin	van		
God,	dat	helemaal	de	redding	van	het	lichaam		
van	Christus	beschrijft.	Het	andere	(2	Thessalo-	
nicenzen	1)	beschrijft	de	latere	onthulling	met	



gerichten,	die	de	komst	van	de	dag	van	IEUE	in	
zullen	luiden.	
	
‘De	gemeente	wordt	even	genoemd.’	
	
Ja,	vers	7	en	8,	dat	we	gisteren	ook	aanhaal-	
den,	gaan	over	de	onthulling	van	de	Heer	Jezus.		
Heel	even	noemt	Paulus	dan	met	een	mooie		
aanduiding	de	bazuin	van	God.	Hij	geeft	aan:		
en	aan	jullie,	die	verdrukt	worden	verlichting		
met	ons.	
	
‘Dat	is	1	Thessalonicenzen	4:15-18?’	
	
Die	verlichting	houdt	in,	dat	alle	leden	van	
het	lichaam	van	Christus	weggerukt	worden	
van	de	aarde,	vóór	de	onthulling	van	de	Heer	
Jezus	zoals	beschreven	in	Openbaring.	
Degenen	die	de	gelovigen	verdrukken	en		
vervolgen	zullen	dan	de	gerichten	van	God		
ondergaan,	die	over	de	aarde	komen.	
	
12	juli	2016	
‘Het	wordt	duidelijker,	2	Thessalonicenzen.’	
	
We	hebben	de	afgelopen	dagen	gekeken		
naar	Thessalonicenzen.	Bij	het	lezen	van	de	
tweede	brief	moet	de	boodschap	van	de	
eerste	goed	duidelijk	zijn.	Nu	in	de	eerste	
brief	al	vastgesteld	is,	dat	de	gemeente	een	
bijzondere	toekomst	heeft,	komt	in	de	twee-	
de	brief	niet	ineens	een	andere	naar	voren.	
	
‘De	bazuin	en	wegrukking	blijven	staan.’	
	
Natuurlijk.	Dat	wordt	in	de	tweede	brief	ab-	
soluut	niet	ingetrokken.	Juist	de	bazuin	van	
God	is	een	bijzondere	verwachting,	anders	
dan	de	gerichten	die	de	profeten	al	hadden	
aangekondigd.	De	gemeente	wordt	vóór	de	
verontwaardiging	weggehaald	van	de	aarde.	
Die	verontwaardiging	van	God	houdt	onder	
meer	in:	de	grote	verdrukking	over	Israël	in	
de	tweede	helft	van	de	70e	jaarweek.	
	
‘De	gerichten	van	de	dag	van	IEUE?’	
	



Ernstige	gerichten	(zoals	in	de	profeten	en	
in	Openbaring	staan)	begeleiden	de	komst	
van	de	dag	van	IEUE.	Die	dag	omvat	óók	de	
1000	jaar.	Paulus	spreekt	van	de	onthulling	
van	Jezus	Christus	in	2	Thessalonicenzen	1.	
en	dat	wijst	naar	Openbaring	en	alle	gerich-	
ten	die	daarin	geschreven	staan.	
	
2	Thessalonicenzen	1:7	duidt	met	wat	an-	
dere	woorden	op	de	verwachting	van	de		
gemeente:	verlichting	met	ons.	
	
13	juli	2016	
‘2	Thessalonicenzen	1	begrijp	ik	beter.’	
	
Paulus	spreekt	over	het	probleem	dat	de		
Thessalonicenzen	hadden	met	het	lijden	
en	de	verdrukkingen	die	zij	ondergingen.	
Er	waren	zelfs	valse	brieven	van	Paulus	in	
omloop	waarin	kennelijk	beweerd	werd		
dat	de	grote	verdrukking,	zoals	al	aange-	
kondigd	door	onze	geliefde	Heer	en	ande-	
re	profeten,	inmiddels	aangebroken	was		
en	de	gelovigen	er	doorheen	moesten.	
	
‘De	tegenwerker	zat	ook	niet	stil.’	
	
Vandaar	de	verdrukkingen	en	het	lijden		
dat	de	gelovigen	overkwam.	Dat	is	eigen-	
lijk	een	enigszins	normale	situatie.	De	ver-	
drukkingen	over	gelovigen	zijn	geen	teke-	
nen	van	Gods	ongenoegen.	Evenmin	van		
vervulling	van	profetie	over	de	grote	ver-	
drukking.	De	Schrift	is	daar	duidelijk	over.	
	
‘Gods	verontwaardiging	is	toekomstig?’	
	
Jazeker,	anders	waren	wij	nu	niet	op	aarde.	
Wij	worden	gered	voor	de	komende	veront-	
waardiging	(1	Thessalonicenzen	1:10;	5:9-11).	
Daarom	kunnen	huidige	verdrukkingen	geen	
onderdeel	vormen	van	de	grote	verdrukking		
die	nog	moet	komen.	In	feite	is	Paulus	dat	
aan	het	uitleggen	in	2	Thessalonicenzen.	
	
14	juli	2016	
‘Hoe	zit	het	met	2	Thessalonicenzen	2?’	



	
Ook	dat	is	soms	lastig	te	begrijpen,	door	een	
gekleurde	vertaling.	Maar	ook	door	uitleg		
die	er	net	naast	zit,	soms.	Men	vraagt	zich	
weleens	af,	hoe	je	vers	3	en	4	leest	ten	op-	
zichte	van	vers	6-8.	In	de	NBG-vertaling	van		
1951	lijkt	het,	dat	eerst	de	afval	moet	komen		
en	de	mens	van	de	wetteloosheid	zich	open-	
baart,	die	zich	in	de	tempel	van	God	zet.	
	
‘Ja	met	die	vraag	zit	ik	al	een	tijd.’	
	
We	gaan	daar	eens	rustig	naar	kijken.	In	de		
NBG	lezen	we	dit	in	vers	3	en	4:	
	
laat	niemand	jullie	misleiden	op	welke	wijze		
ook,	want	eerst	moet	de	afval	komen	en	de	
mens	der	wetteloosheid	zich	openbaren,	de		
zoon	des	verderfs,	de	tegenstander,	die	zich		
verheft	tegen	al	wat	God	of	voorwerp	van		
verering	heet,	zodat	hij	zich	in	de	tempel		
Gods	zet,	om	aan	zich	te	laten	zien,	dat	hij		
een	god	is	
	
‘Zo	lijkt	het	net	alsof	wij	dat	meemaken.’	
	
Dat	is	de	vraag,	en	dan	spoort	dat	niet	met	
vers	6-8	waarin	staat	dat	de	weerhouder		
eerst	weg	moet	zijn	voordat	de	wetteloze	
uit	vers	3	en	4	zich	kan	openbaren.	En	altijd	
wordt	gezegd	dat	de	gemeente	de	weerhou-	
der	is.	Dat	kan	niet	volgens	sommige	lezers.	
Men	trekt	de	conclusie:	de	gemeente	moet		
toch	door	de	grote	verdrukking	op	aarde.		
Daarom	alle	reden	deze	teksten	goed	te	be-	
kijken	-	tegen	hun	achtergrond.	
	
15	juli	2016	
‘Lastig	te	lezen,	2	Thessalonicenzen	2.’	
	
Door	de	vertalingen,	én	door	oppervlakkig		
lezen.	Eerst	even	de	eerste	twee	verzen,	en	
in	de	ncv	(zie	binnenkort	ncv.ebenhaezer.nl)	
lees	je:	
	
wij	vragen	jullie	nu,	broeders,	met	het	oog	op	
de	aanwezigheid	van	onze	Heer	Jezus	Christus	



en	onze	opzameling	tot	Hem						(2	Thess.2:1)	
	
Dit	is	een	samenvatting	van	de	eerste	brief.	
In	die	brief	werd	gezegd	wat	de	aanwezig-	
heid	voor	de	gemeente	betekent.	De	Heer	
zelf	zal	afdalen	van	de	hemel.	
	
‘En	dan	niet	op	aarde	komen.’	
	
Hij	zal	in	de	lucht	blijven	en	ons	snel	weg-	
grissen	van	de	aarde.	Zijn	aanwezigheid		
voor	de	gemeente	betekent,	dat	alle	leden	
van	het	lichaam	van	Christus	opgezameld	
zullen	worden.	Paulus	noemt	het	snelle		
wegnemen	van	de	gemeente	hier	met	een	
mooi	woord:	opzameling.	
	
‘Ja,	goed	om	dat	even	te	zien.’	
	
Er	wordt	verder	niet	ingegaan	op	de	details,	
dat	is	allemaal	te	lezen	in	1	Thessalonicenzen	
4:13-18.	Deze	tweede	brief	is	om	de	gelovi-	
gen	gerust	te	stellen	en	te	bemoedigen.	En	
in	vers	2	lezen	we	(ncv):	
	
dat	jullie	niet	snel	geschokt	worden	in	jullie	
denkzin	en	niet	gealarmeerd	worden,	noch	
door	geest,	noch	door	woord,	noch	door	een	
brief	als	door	ons	geschreven,	alsof	de	dag	
van	de	Heer	tegenwoordig	is	
	
Die	laatste	zin	zegt	waardoor	de	Thessaloni-	
cenzen	verontrust	waren.	Zij	dachten	dat		
de	dag	van	de	Heer	al	begonnen	was	en	zij	
wisten:	dat	zal	gebeuren	met	verdrukking		
en	gerichten.	
	
16	juli	2016	
‘Fijn	om	goed	te	kijken	naar	deze	brief.’	
	
De	apostel	wijst	in	het	vervolgstukje	naar	
twee	belangrijke	dingen.	Die	moeten	op		
aarde	duidelijk	aanwezig	zijn,	dan	pas	zal	
de	dag	van	de	Heer	aanbreken.	Dat	zijn:	
de	afval	en	de	mens	van	de	wetteloosheid.		
We	kijken	naar	vers	3.	
	



‘Boeiend.	Ik	wil	weten	wat	daar	staat.’	
	
laat	niemand	jullie	misleiden	op	geen	enke-	
le	manier:	komt	immers	niet	de	afval	eerst	
en	wordt	niet	de	mens	van	de	wetteloos-	
heid	onthuld,	de	zoon	van	de	destructie…	
	
Het	probleem:	is	de	dag	van	de	Heer	al		
tegenwoordig	op	aarde,	of	nog	niet?	
	
Dáár	gaat	het	om	in	dit	hoofdstuk.	
	
Door	het	woordje	eerst	laat	Paulus	zien,		
dat	de	afval	en	de	mens	van	de	wette-	
loosheid	zichtbaar	moeten	zijn.	Pas	dan	
zal	de	dag	van	de	Heer	komen	met	de		
aangekondigde	gerichten.	
	
‘Gerichten	zijn	Gods	verontwaardiging?’	
	
De	aangekondigde	gerichten	waren	in		
Tenach	(OT)	al	bekendgemaakt.	Op	een	studie	
avond	Profetisch	Woord	is	daar	uitvoerig		
over	gesproken,	deel	13:	
		
http://www.da-ath.nl/?cat=18&paged=4	
http://www.salvationofall-av.org/indexNL/Series/profetischwoord.htm	
	
17	juli	2016	
‘De	dag	van	de	Heer	komt	met	gerichten.’	
	
Dat	is	wat	de	profeten	gezegd	hebben.	Paulus		
had	met	de	Thessalonicenzen	gesproken	over	
deze	dingen,	onder	meer	uit	Daniël.	Dat	blijkt		
uit	wat	hij	in	vers	5	schrijft:	
	
herinneren	jullie	je	niet,	dat	ik	jullie,	toen	ik		
nog	bij	jullie	was,	deze	dingen	zei?	
	
‘Dat	wordt	weleens	vergeten.’	
	
Uit	de	beschrijving	blijkt,	dat	hij	over	Daniël		
heeft	gesproken.	Hij	refereert	aan	de	afval		
en	de	mens	van	de	wetteloosheid.	In	Daniël		
8:9-12	staat	over	de	kleine	hoorn,	dat	die	in	
staat	blijkt	het	voortdurende	(ritueel/offer)	
te	verstoren	en	Zijn	heiligdom	neer	te	wer-	



pen	als	plaats	van	aanbidding.	
	
‘De	kleine	hoorn,	wie	is	dat	dan?’	
	
Die	wordt	de	mens	van	de	wetteloosheid	ge-	
noemd.	Volgens	Daniël	maakt	hij	zich	groot	
tegen	de	hemelse	legermachten	en	tegen	
de	Vorst	daarvan	(Daniël	8:10,11).	Dit	komt	
overeen	met	de	omschrijving	in	2	Thessalo-	
nicenzen	2:4	:	
	
die	tegenstreeft	en	zich	verheft	boven	alles	
wat	god	genoemd	wordt	of	voorwerp	van		
verering	
	
Zo	kun	je	Schrift	met	Schrift	vergelijken,	dan	
wordt	het	duidelijk.	Paulus	geeft	aan,	dat	deze	
kleine	hoorn	eerst	moet	komen,	voordat	de		
gerichten	van	de	komst	van	de	dag	van	de	Heer	
losbreken	over	de	aarde.	
	
18	juli	2016	
‘Nou,	gisteren	werd	me	wel	wat	duidelijk,	ja.’	
	
Ja,	de	Schrift	verklaart	zichzelf.	En	het	tweede	
aspect,	van	de	afval,	staat	ook	in	Daniël	8:12	
	
En	aan	het	werd	een	menigte	gegeven	tot	over-	
treding	tegen	het	voortdurende	(ritueel/offer);	
en	het	smeet	waarheid	op	aarde.	En	het	handel-	
de	en	was	voorspoedig.	
	
Drie	keer	het	in	deze	tekst	verwijst	naar	de		
kleine	hoorn	uit	de	voorgaande	verzen	van		
Daniël	8.	Het	feit,	dat	deze	kleine	hoorn		
waarheid	op	aarde	smijt	wordt	door	Paulus		
als	de	afval	aangeduid.	
	
‘Wacht	even,	nu	hebben	we	ze	allebei.’	
	
Ja,	inderdaad.	En	vers	2	van	2	Thessalonicen-	
zen	2	gaf	aan,	wat	eerst	moet	komen,	voor-	
dat	de	dag	van	de	Heer	aanbreekt.	Dat	is	wat		
het	zegt.	Het	gaat	dus	uitdrukkelijk	niet	om		
wat	eerst	moet	gebeuren	voor	de	opzameling		
van	de	gemeente.	
	



‘Het	wordt	helder	voor	mij.	Fijn.’	
	
In	vers	6	van	2	Thessalonicenzen	2	staat:	
	
en	nu	weten	jullie	wat	hem	tegenhoudt	om		
onthuld	te	worden	in	zijn	eigen	era		
	
Iets	houdt	de	onthulling	van	deze	mens	tegen.	
En	dat	niet	alleen,	het	gaat	om	de	mens		
van	de	wetteloosheid.	Hij	wordt	in	vers	8		
zelfs	kortweg	de	wetteloze	genoemd.		
Wat	tegenhoudt	kan	niets	anders	zijn	dan		
de	gemeente,	het	lichaam	van	Christus.	
	
19	juli	2016	
‘De	weerhouder	is	de	gemeente?’	
	
Het	lichaam	van	Christus.	Dat	is	het,	wat	
de	onthulling	van	de	wetteloze	en	de	afval	
tegenhoudt.	Zoals	we	in	onze	verzen	lezen:	
	
...en	nu	weten	jullie	wat	hem	tegenhoudt…	
…alleen	totdat	uit	het	midden	zou	worden		
weggenomen	die	momenteel	tegenhoudt…	
	
Zo	lezen	we	in	vers	6,	7.		
Waar	het	om	gaat	in	deze	verzen,	is	de	
onthulling	van	de	wetteloze	
	
‘De	gemeente	houdt	die	onthulling	tegen?’	
	
Ja,	dat	kan	niet	anders.	We	lezen	over	iets	
dat	tegenhoudt.	Paulus	schrijft,	dat	eerst		
de	mens	van	de	wetteloosheid	onthuld		
wordt.	Pas	daarna	kan	de	dag	van	de	Heer	
komen	met	gerichten	(vers	2,3).	
Daarna	gaat	hij	dieper	in	op	dat	onthullen.	
	
‘Dat	is	het	verband	in	dit	gedeelte.’	
	
en	nu	weten	jullie	wat	hem	tegenhoudt		
om	onthuld	te	worden	in	zijn	eigen	era	(6)	
	
en	dan	zal	de	wetteloze	onthuld	worden	(8)	
	
Dit	gebeurt	vanzelfsprekend	op	aarde.	Er	is	
één	tegenhouder	op	aarde:	de	gemeente.	



Pas	als	die	uit	het	midden	zou	worden	wegge-	
nomen	zal	de	wetteloze/de	mens	van	de	wet-	
teloosheid	onthuld	kunnen	worden.	
	
20	juli	2016	
‘Uit	het	midden	zou	worden	weggenomen?’	
	
Men	denkt	soms	dat	dat	om	de	tegenstander	
gaat	die	uit	de	hemel	op	aarde	wordt	gewor-	
pen	(Openbaring	12:7-10).	Dat	is	echter	niet		
uit	het	tekstverband	van	2	Thessalonicenzen	2	
op	te	maken.	Paulus	spreekt	van	wat	op	aarde,	
Openbaring	12	van	wat	in	de	hemel	gebeurt.	
	
‘Een	belangrijk	verschil.’	
	
Het	woord	‘weggenomen’	is	in	de	ncv	in	dun-	
druk,	dat	woord	staat	niet	in	de	grondtekst.		
De	tekst	is:	uit	midden	zou	worden.	Dat	eerste	
woord	uit	wijst	op:	van	tussen	uit	en	geeft	aan,	
dat	iets	eruit	gaat.	Wordt	gebruikt	bij	de	Heer	
die	opgewekt	is	uit	de	doden,	ofwel	van	tussen	
de	doden	uit.		
	
‘Ja	zo	kan	het	goed	verwijzen	naar	de	bazuin.’	
	
Het	is	ook	logisch.	Als	de	gemeente	is	wegge-	
nomen	kan	de	wetteloosheid	nog	veel	sneller	
en	verder	doorwerken.	Men	zal	dan	de	wette-	
loze	aanvaarden	als	de	grote	messias	die	al	
de	problemen	(oorlog,	terrorisme,	klimaatver-	
andering,	economie,	religieuze	verdeeldheid)	
oplost.	Dat	zal	die	ook	doen,	samen	met	de	
valse	profeet.	
	
21	juli	2016	
‘De	gemeente	houdt	dus	tegen?’	
	
Het	probleem	voor	de	Thessalonicenzen	was,	
dat	zij	dachten	dat	de	dag	van	de	Heer	al	aan-	
gebroken	was.	Zij	waren	misleid	door	andere	
uitleg	(een	woord),	een	profetie	(een	geest)	
en/of	een	brief	(niet	van	Paulus).	Vandaag	de	
dag	is	er	veel	andere	uitleg.	
	
‘Zoals	we	gezien	hebben,	is	het	logisch.’	
	



Wanneer	de	gemeente	tegenhouder/weer-	
houder	is,	is	het	logisch	dat	dus	de	wettelo-	
ze	pas	onthuld	wordt	als	de	gemeente	weg	
is	van	de	aarde.	En	wanneer	dat	zo	is,	kan		
ook	de	afval	komen.		
En	we	hebben	gezien	uit	de	tekst,	dat	deze	
twee	(de	afval	+	de	wetteloze)	zich	eerst		
moeten	onthullen.	Pas	daarna	komt	de	dag	
van	de	Heer	met	alle	gerichten.	
	
‘Dit	klopt	met	de	eerste	brief.’	
	
Ja,	want	daarin	klinkt	duidelijk,	dat	de	ge-	
meente	wordt	weggerukt	(Grieks:	harpazo)	
voordat	Gods	verontwaardiging	(de	gerich-	
ten	van	de	komst	van	de	dag	van	de	Heer)	
zichtbaar	wordt	(1	Thessalonicenzen	1:10;	
5:9-11).	Paulus	zet	in	2	Thessalonicenzen	2	
een	ander	nogeens	op	een	rij	voor	de	ver-	
ontruste	gemeenteleden.	
	
22	juli	2016	
‘Mooi	om	de	juiste	volgorde	te	zien.’	
	
We	staan	er	uitvoerig	bij	stil,	omdat	er		
veel	uitleg	bestaat	over	deze	dingen.		
Vaak	worden	verdrietig	genoeg	lijnen		
met	elkaar	verward.	Wanneer	je	de	lijn	
van	de	Schrift	volgt,	wordt	het	duidelijk.	
	
‘Ik	ben	er	blij	mee.	Je	hoort	soms	anders.’	
	
Als	je	heel	kort	samenvat,	is	dit	de	lijn:	
	
1.	Lichaam	van	Christus	weggerukt	
2.	70e	jaarweek	van	Daniël	9	begint	
3.	De	wetteloze	en	de	afval	onthuld:	eerst	
4.	Dag	van	de	Heer	komt:	gerichten	
	
Dus:	voor	de	wegrukking	van	de	ge-	
meente	geen	enkel	zichtbaar	teken	
op	aarde.	Tekenen,	daar	moet	Israël	
op	letten.		
	
‘De	gemeente	is	de	mannelijke	zoon?’	
	
Wanneer	je	daarmee	Openbaring	12	be-	



doelt,	dan	is	die	mannelijke	zoon	toch	
een	andere	groep.	Hetzelfde	woord		
wegrukken	wordt	in	Openbaring	12	ook	
gebruikt,	maar	verder	houdt	elke	over-	
eenkomst	op.	Ook	over	dit	punt	is	al	
eens	uitvoerig	gesproken,	deel	11:	
	
http://www.da-ath.nl/?cat=18&paged=4	
http://www.salvationofall-av.org/indexNL/Series/profetischwoord.htm	
	
23	juli	2016	
‘De	toekomst	is	zeker	in	Gods	hand.’	
	
We	zien	in	2	Thessalonicenzen	2,	hoe	de		
gemeenteleden	door	Paulus	gerustgesteld	
worden.	Ook	toen	was	er	al	andere	uitleg,	
die	beweerde	dat	de	gelovigen	van	de		
genadetijd	wel	door	de	grote	verdrukking	
moeten	gaan.		
	
‘Dat	is	mij	nu	wel	erg	duidelijk:	genade.’	
	
Wanneer	je	woorden	als	grote	verdruk-	
king	en	benauwdheid	opzoekt,	staat	dat		
steeds	in	verband	met	Israël.	In	Daniël	is	
dat	erg	duidelijk	en	in	Mattheüs	en	Open-	
baring	ook.	Mensen	redeneren	door	en		
dat	is	schadelijk	voor	geloof.	
	
‘Opmerkelijk,	dat	men	lijnen	verwart.’	
	
Bij	het	lichaam	van	Christus	zie	je,	dat	de	
grote	volheid	van	Gods	genade	werkt.	
Daarom	is	deze	tijd	het	beheer	van	de	
genade	van	God	(Efeziërs	3:2).	Daarin		
gelden	andere	principes	dan	voor	Israël.	
Ook	wat	in	1	Thessalonicenzen	klinkt	over	
de	redding	voorafgaand	aan	de	veront-	
waardiging	van	God,	is	pure	genade.			
	
24	juli	2016	
‘Gered	voor	de	verontwaardiging.	Genade!’	
	
Zo	kun	je	dat	wel	zeggen.	De	aanwezigheid		
van	de	Heer	Jezus	Christus	betekent	voor	de	
gemeente:	snel	ineens	weg	van	de	aarde.	
Zijn	aanwezigheid	is	dan	in	de	lucht.		



In	2	Thessalonicenzen	2	zegt	de	apostel	óók		
wat	de	aanwezigheid	van	de	wetteloze	is.	
	
‘Tekenen	en	wonderen	en	dergelijke.’	
	
Dat	lees	je	in	het	vers	8,9	(ncv):	
	
En	dan	zal	de	wetteloze	onthuld	worden….	
wiens	aanwezigheid	in	overeenstemming	
met	de	werkzaamheid	van	de	satan	is,	in		
alle	kracht	van	tekenen	en	wonderen	van		
valsheid…..	
	
Zo	zal	het	pas	kunnen	zijn	wanneer	de	weer-	
houder	of	tegenhouder	weggenomen	is.	Dan	
zullen	de	leugen	en	de	dwaling	snel	gaan.	
	
‘Mensen	gaan	erin	mee.’	
	
De	mensheid	zal	de	wetteloze	als	messias		
aanvaarden.	Die	doet	de	tekenen	en	wonde-	
ren	omdat	de	satan	dat	door	hem	heen	uit-	
werkt.	Openbaring	zegt,	dat	de	draak	hem	
zijn	macht	en	kracht	geeft.	Zo	zal	de	mens-	
heid	zelfs	de	draak	gaan	aanbidden.	Men	zal	
misleid	zijn	in	de	wereldreligie	van	de	eind-	
tijd,	waaraan	al	honderden	jaren	hard	achter	
de	schermen	gewerkt	is.	
	
25	juli	2016	
‘Een	opvallende	tijd	komt	nog.’	
	
Wat	de	apostel	schrijft	over	de	wetteloze,	de	
tekenen	en	wonderen,	is:	
	
in	alle	kracht	en	tekenen	en	wonderen	van		
valsheid,	en	in	alle	verleiding	van	de	onge-	
rechtigheid	te	midden	van	hen	die	omkomen,	
omdat	zij	de	liefde	van	de	waarheid	niet	ont-	
vangen	om	zelf	gered	te	worden	
																																2	Thessalonicenzen	2:8-10	
	
De	Heer	Jezus	wijst	in	Mattheüs	24:24	op		
valse	christussen	en	valse	profeten	en	grote	
tekenen	en	wonderen,	om	wanneer	mogelijk	
zelfs	de	uitgekozenen	te	misleiden		
	



‘Duidelijk	hoor,	die	vergelijking.’	
	
Het	gaat	bij	de	uitgekozenen	om	Israël,	en		
wel	degenen	die	dan	(in	de	eindtijd	nadat		
de	gemeente	weg	is)	geloven	in	Hem	als		
hun	Messias.	Die	wetteloze	zal	juist	die	wil-	
len	misleiden.	Velen	zullen	omkomen:	dege-	
nen	die	niet	willen	buigen	voor	het	beest	en		
het	beeld	van	het	beest	worden	dan	gedood.	
	
‘Dat	is	voorzegd.	God	werkt	in	die	tijd?’	
	
God	werkt	altijd,	die	is	altijd	actief.	De	sterke	
en	krachtige	werking	van	de	satan	in	die	tijd	is	
opvallend.	Dat	blijkt	uit	2	Thessalonicenzen	2		
en	Openbaring.	Verder	lezen	we	in	vers	11:	
	
en	daarom	zal	God	hun	een	inwerking	van		
dwaling	zenden	dat	zij	de	valsheid	geloven	
	
Net	als	ooit	in	de	tijd	van	de	koningen	van		
Israël	gebeurde.	Toen	de	Assyriërs	vijandig		
waren	tegen	het	volk.	Morgen	meer.	
	
26	juli	2016	
‘Ben	benieuwd	naar	die	geschiedenis.’	
	
In	1	Koningen	22	wordt	verhaald,	dat	Achab,	
de	koning	van	Israël	(10	stammen)	en	Josafat,	
de	koning	van	Juda	(2	stammen)	beiden	op		
hun	troon	zaten.	Op	of	bij	de	dorsvloer	van	de	
stad	Samaria	(hoofdstad	van	Israël,	de	10	stam-	
men).	Josafat	was	naar	Achab	gekomen	met		
het	plan	om	de	stad	Ramoth	in	Gilead	op	Syrië	
te	heroveren.	
	
‘Er	waren	ook	profeten?’	
	
400,	en	die	spraken	allemaal	de	koningen	naar	
de	mond,	dat	zij	konden	optrekken	en	Ramoth	
heroveren.	Volgens	hen	zou	IEUE	de	overwin-	
ning	geven.	Maar,	één	profeet	werd	overgesla-	
gen,	dat	was	Micha.	Gehaat	door	Achab,	want		
hij	profeteerde	altijd	onheil	(kwaad)	over	Achab,	
geen	goed.	
	
‘Die	werd	toch	gevraagd?’	



	
Na	enig	gesprek	deelt	Micha	mee,	dat	IEUE	hem	
liet	zien	wat	onder	de	hemelsen	gebeurde.	IEUE	
sprak	en	vroeg	aan	hen:	
	
wie	zal	Achab	misleiden	zodat	hij	zal	optrekken		
en	bij	Ramoth	in	Gilead	zal	vallen?	
en	de	een	zei	dit	en	de	ander	zei	dat;	
toen	trad	een	geest	naar	voren	en	ging	voor	
IEUE	staan.	Die	zei:	ik	zal	hem	misleiden,	en		
IEUE	zei:	waarmee?		
En	die	zei:	ik	zal	eropuit	gaan	en	een	leugen-	
geest	zijn	in	de	mond	van	al	zijn	profeten,	en	
Hij	zei:	jij	mag	verleiden	en	je	zult	er	ook	toe		
in	staat	zijn,	vertrek	en	doe	het	zo	
																																									1	Koningen	22:	20-22	
	
Een	opmerkelijk	gedeelte,	dat	sterk	aan	Job	1		
en	2	doet	denken.	Samenkomst	in	de	hemel,		
waar	beslist	wordt	over	aardse	gebeurtenissen!	
	
27	juli	2016	
‘Dat	is	nogal	wat,	dat	1	Koningen	22.’	
	
Zo	zien	we	duidelijk,	wat	Paulus	schrijft,		
dat	heel	de	Schrift	nuttig	is	tot	onderricht	
…opdat	de	mens	van	God	volkomen	is.	
De	vergelijking	met	Job	1	en	2	is	treffend.	
Maar	liefst	400	profeten	zeiden	wat	de		
mens	(Achab,	de	koning)	graag	wilde	horen.	
Maar	dat	was	niet	de	waarheid.	
	
‘Slechts	1	profeet	zei	dat	wel.’	
	
Meestal	is	het	zo,	dat	een	kleine	minder-	
heid	de	waarheid	mag	kennen.	Steeds		
spreekt	de	Schrift	van	een	gelovige	rest,	
of	overblijfsel.	Daarin	wordt	de	waar-	
heid	nog	gekend	en	beleden.	Wordt	de		
kring	groter,	dan	verwatert	waarheid	al	
snel.	Meningen	van	mensen	vertroebelen	
wat	waar	is.	
	
‘Net	als	bij	Elia:	1	tegen	veel	profeten.’	
	
IEUE	onthulde	aan	Micha	de	waarheid.	
Die	lag	vanzelfsprekend	in	het	geestelijke,	



onzichtbare	bereik,	bij	Vader	zelf.	De	uit-	
komst	van	dat	alles	was,	dat	Achab	toch	
optrok	in	strijd	tegen	Syrië,	want	de	pro-	
feten	hadden	hem	daartoe	aangezet.		
En	de	geest	van	de	leugen	had	die	pro-	
feten	dat	in	de	mond	gelegd.	
	
28	juli	2016	
‘Achter	de	schermen	kijken	verheldert.’	
	
Van	tijd	tot	tijd	krijgen	we	zicht	op	wat		
in	het	geestelijk	bereik	gebeurt.	En	dat	
maakt	veel	duidelijk.	Zo	ook	in	1	Koning-	
en	22.	In	de	vergadering	te	midden	van		
de	hemelingen,	zegt	IEUE	tegen	die	ene	
geest:	
	
jij	mag	verleiden	en	je	zult	er	ook	toe	in	
staat	zijn,	vertrek	en	doe	het	zo	(vers	22)	
	
‘Veel	mensen	geloven	dit	niet?’	
	
Wat	deze	geest	gaat	doen,	is	een	vorm	
van	kwaad.	De	leugen	in	de	mond	van		
veel	profeten	leggen.	En	IEUE	geeft	voor		
zoiets	toestemming!	En	zegt	daarbij,	dat		
die	geest	er	ook	toe	in	staat	zal	zijn,	het		
vermogen	zal	hebben	om	dat	te	doen.	
	
‘Alleen	omdat	Hij	dat	geeft?’	
	
Hij	geeft	aan	die	geest	het	vermogen	om		
dat	te	doen.	Het	woord	in	de	grondtekst		
verwijst	naar	een	vat,	en	naar	vermogen.		
Dat	ligt	dicht	bij	elkaar	qua	betekenis.		
Een	vat	heeft	een	bepaald	vermogen	iets		
vast	te	houden,	te	bevatten.	Zo	kon	die		
geest,	was	die	geest	in	staat,	leugen	via	en		
onder	mensen	te	verspreiden.	
	
29	juli	2016	
‘Zo,	dat	is	opvallend,	in	1	Koningen.’	
	
Dat	is	het,	en	iets	dergelijks	gaat	ook	in	de		
tijd	gebeuren	nadat	de	gemeente	weggeno-	
men	is	van	de	aarde.	We	lezen	daarover	in		
2	Thessalonicenzen	2:11	het	volgende:	



	
en	daarom	zal	God	hun	een	inwerking	van		
dwaling	zenden,	dat	zij	de	valsheid	geloven	
	
‘Die	inwerking	van	dwaling:	een	geest.’	
	
Het	moet	zo,	want	die	geest	zal	zorgen	voor		
een	dwaling.	Dat	zal	door	allerlei	mensen		
gepredikt	worden,	want	de	mensen	zullen		
de	valsheid	geloven.	Het	gaat	wel	degelijk		
om	geloven,	dat	is	vandaag	bij	iedereen	zo.		
	
‘Maar	nu	wordt	waarheid	wel	gehoord.’	
	
Nog	wel	ja,	maar	we	hebben	gezien	in	
Daniël	8,	dat	de	wetteloze	de	waarheid	op		
aarde	zal	smijten.	Zo	zal	de	mens	vervolgens		
de	valsheid	geloven.	Dan	zal	die	regeren.	Dat		
zal	gelukkig	korte	tijd	zijn,	want	de	Heer	Jezus		
Christus	zal	komen	en	de	waarheid	op	aarde		
terugbrengen!	
	


